
Met de LPGs op toer

In de schaduw van de maagden
Zonder wagen achteraan
Rijden vrouw’lijk’ onversaagden
Met ‘t geweld van een orkaan

In de schaduw van de maagden
LPG is nu hun naam
Die geen enk’len stond vertraagden
Langs de grote en kleine baan

In de schaduw van de maagden
Ach, hoe krom is een banaan
Waar alleen de mannen klaagden:
“Kan het niet wat trager gaan?!”

In de schaduw van de maagden
Halverwege stille staan
Nu de kopvrouwen vertraagden
Schelvis smaakt naar levertraan

In de schaduw van de maagden
Nog die laatste bocht ingaan
Met ontzag voor die het waagden
En content, t is weer gedaan

In de schaduw van de maagden
Wou ik rustig fietsen gaan
En ware ’t niet dat ze me plaagden
‘k Zou tereke were gaan.
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